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Beproevingen, waarom? 

 

We leven in de veertig dagen tijd. De tijd die voorafgaat aan Pasen. Traditioneel 

is dit voor veel mensen een tijd van bezinning, versobering en onthouding. In de 

katholieke kerk spreekt met wel van de vastentijd. Een tijd bedoeld om je 

geestelijk leven te verdiepen.  

 

Het is een gebruik dat zijn oorsprong vindt in het leven van Jezus. Het is geen 

opdracht. In het Nieuwe Testament staat nergens dat wij dat ook moeten doen. 

Maar de vroege kerk heeft dat wel zo opgepakt en vormgegeven. Na de 

reformatie is in het protestantisme dit gebruik veel losser geworden.  

 

We gaan vanochtend die passage lezen in de Bijbel waar beschreven staat wat 

Jezus meemaakt tijdens zijn verblijf van veertig dagen in de woestijn, zijn tijd 

van vasten. 

 

Het begint allemaal met de doop van Jezus. We lezen uit het evangelie van 

Matteus. 

 

Matteus 3 

16Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich 

voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 17En 

uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 

 

Matteus 4 

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de 

duivel op de proef gesteld te worden. 2Nadat Hij veertig dagen en veertig 

nachten had gevast, had Hij grote honger. 3Toen kwam de beproever naar Hem 

toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te 

veranderen.’  

4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet 

van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’  

 

5Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het 

hoogste punt van de tempel 6en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, 

spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij 

opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten 

aan een steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw 

God, niet op de proef.”’  

 

8De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem 

alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik U geven 

als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga 

weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen 
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Hem.”’ 11Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om 

Hem te dienen. 

 

Voor velen is dit een bekende passage. Ik wil vanmorgen een paar zaken 

benoemen, een paar zaken aanlichten in de hoop dat God hierdoor tot je hart 

spreekt en je hier wat aan hebt. En ik wil graag proberen een verbinding te 

maken met ons leven, met het leven van jou en mij.  

 

En die verbinding is niet al te moeilijk. Ook wij bevinden ons soms in de 

woestijn. De woestijn is een metafoor van ‘een periode in ons leven die weinig 

vruchtbaar lijkt, dor en droog misschien, een fase van overleven’. Daar gaan we 

allemaal weleens doorheen. Dat hoort bij het leven. 

 

Ook wij willen soms de Heer zoeken, heel bewust, maar de realiteit is dat ook wij 

beproefd worden. De realiteit is dat het vaak ook een confrontatie is met onszelf. 

Met onze menselijkheid.  

 

Laten we eens een paar observaties doen: 

1) Jezus is door de doop juist krachtig bevestigd in zijn identiteit: ‘Dit is mijn 

geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’  

Veel gelovigen twijfelen vaak over hun identiteit. Ben ik wel zijn kind? Vind 

hij vreugde in mij? Ik vind mezelf niet goed genoeg, ik vind mezelf tekort 

schieten, enz. 

 

Voor sommigen wil de Heer vandaag je identiteit bevestigen: ‘Ja, jij bent 

mijn geliefde kind in wie ik vreugde vind’. De doop is enorme bevestiging 

van je identiteit. (Als je nog niet gedoopt bent, weet dan dat we je graag 

dopen. Kom naar me toe en we gaan dat regelen – het zomerseizoen komt 

eraan, de Asterdplas wordt weer warmer…) 

 

2) ‘Jezus wordt door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de 

duivel op de proef gesteld te worden’ (vers 1). Het goede nieuws van deze 

tekst is: Jezus is niet alleen – de Geest is bij Hem!!   

 

Het spannende van deze tekst is misschien: het lijkt erop alsof de Geest 

en de duivel samenwerken. Ik lees het als volgt: de woestijn is een 

onvermijdelijk onderdeel van het leven. En de duivel – de beproever – is 

ook een onvermijdelijke realiteit. En de Geest is bij ons en helpt ons. De 

beproevingen die Jezus onderging, gingen vooraf aan zijn openbare 

optreden.  

 

In onze beproevingen hebben we de kans om af te rekenen met leugens 

van de duivel in ons leven. Momenten van beproeving, woestijnperiodes, 

zijn vaak de periodes waarin we een dieper nivo gaan geloven. We worden 

er volwassen door.  
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3) De beproever valt Jezus twee keer aan op zijn identiteit: ‘Als u de zoon 

van God bent’ – beveel dan die stenen in brood te veranderen. ‘Als u de 

zoon van God bent’ – spring dan naar beneden. 

 

Het mooie is, Jezus weet wie hij is, hij twijfelt niet aan zijn identiteit. 

Doordat hij weet wie hij is ‘de geliefde zoon in wie de vader vreugde vindt’ 

kan hij de verleiding weerstaan. Hij heeft geen bewijs nodig van een 

wonder of een teken. De duivel verleidt hem om zijn macht/kracht te 

gebruiken (of eigenlijk te misbruiken). Maar Jezus doet niet mee in dat 

spelletje van deze wereld (haantjesgedrag).  

Jezus vindt zijn identiteit niet in het doen van tekenen en wonderen – Hij 

vindt zijn identiteit bij de Vader. 

 

4) De eerste verleiding, de duivel speelt in op de honger van Jezus, op een 

‘begrijpelijke behoefte’. De leugen is: ‘jij hebt brood nodig om gelukkig te 

zijn’.  

Jij hebt een auto nodig om gelukkig te zijn, jij hebt een koophuis nodig om 

gelukkig te zijn, je hebt een partner nodig om gelukkig te zijn, je hebt 

kinderen nodig om gelukkig te zijn, je hebt een baan nodig om gelukkig te 

zijn. Of, en dat is wat ik als jongeman dacht: je hebt succes nodig om 

gelukkig te zijn.  

Het zijn allemaal begrijpelijke wensen, die NIET SLECHT zijn, die 

inderdaad bij zouden kunnen dragen aan geluk. Maar als ze er niet zijn, 

kun je nog steeds gelukkig zijn… 

Luister naar het antwoord van Jezus: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft 

niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van 

God.”’  

Jezus’ bron van geluk is de relatie met God de Vader!! 

Hij weigert mee te doen met het spelletje: ik heb dat nodig, ik heb dit 

nodig, enz. 

5) De tweede verleiding. Hierin citeert de duivel de Bijbel. 

“Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat 

U uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 

En daarmee laat hij zien dat de Bijbel misbruikt kan worden. Geloof kan 

misbruikt worden.  

 

Geloof is altijd bedoeld om ons te herstellen. En als wij herstel ervaren, 

kunnen we herstel brengen in onze relaties. Geloof gaat altijd om 

‘transformatie’.  

 

Geloof is niet bedoeld om God te dwingen iets te doen. Als ik dit doe, dan 

moet God dat doen. Als ik spring, dan moet u mij opvangen. Geloof is niet 

bedoeld om God voor het blok te zetten. Deze vorm van geloof is 

transactioneel – voor wat hoort wat. Geloof is hier teruggebracht tot een 

formule…  
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Matteus 4 

7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet 

op de proef.”’  

 

En weer zegt Jezus: ik doe niet mee met jouw spelletjes. Jij leeft in een 

wereld die transactioneel is – ik niet!! 

 

6) De derde verzoeking.  

De duivel biedt Jezus alle koninkrijken van de aarde aan. ‘Dit alles zal ik U 

geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’  

 

Dat zou verleidelijk kunnen zijn voor iemand die gekomen is om 

iedereen/alle mensen (alle koninkrijken) te redden en herstellen.  

 

Het is een verleiding om te vallen in een machtsstructuur, in een 

hiërarchisch systeem. Het gevolg zou zijn dat Jezus aan de top van de 

piramide staat en daarmee deel wordt van een ander koninkrijk… 

 

Want in Gods Koninkrijk is alles anders:  

Matteus 20 

25Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken 

onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 26Zo mag het bij jullie 

niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de 

anderen zijn, 27en wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de 

anderen zijn – 28zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te 

worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 

 

Gelukkig weet Jezus wie Hij is. Hij is een geliefde zoon van de Vader. Hij 

weet dat het koninkrijk waar de duivel hem toe verleid, het koninkrijk van 

de dood is. De leugen is: dat ‘succes’ in wereldse termen belangrijk is. 

Ik denk eerlijk gezegd dat het geen echte verleiding voor hem is geweest… 

Matteus 4 

10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: 

“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ 11Daarna liet de duivel Hem 

met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen. 

 

Ben jij ook zo blij dat Jezus niet toegegeven heeft op één van deze 

verzoekingen?  

Ben jij ook zo blij dat Jezus niet in één van de leugens van de duivel is getrapt? 

 

De reden dat Jezus niet toegaf, was niet omdat hij zo’n goede Bijbelkennis had. 

Dat heb ik weleens gehoord.  

De reden was dat Jezus niet toegaf was dat Hij wist wie Hij was. Hij vond 

volkomen rust in wie Hij was: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 
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Jezus, de mensenzoon,  had geen Bijbelteksten nodig om te weten wie God was. 

Hij leefde permanent in verbinding met Vader en Geest. Hij wist wie Hij was en 

Hij wist wie God was 

 

De uitnodiging vandaag is dan ook niet zozeer om Bijbelteksten uit je hoofd te 

leren. Hoe goed ik dat ook vind.  

 

De uitnodiging is om bij God te komen en zijn woorden te ontvangen:  

 

Jij bent mijn geliefde kind 

Ik vind vreugde in jou 

Mijn aanwezigheid in jouw leven is genoeg. 

Je denkt misschien dat je van alles nodig hebt om gelukkig te zijn. Kom bij Mij. 

Vind rust bij Mij. 

Kom bij Mij en ik zal herstel brengen in jouw hart. 

Kom bij Mij en Ik zal me laten kennen, zoals ik werkelijk ben. 

 

Je hebt misschien het gevoel in de woestijn te zijn. De bemoediging vandaag is, 

dat in de woestijn je altijd dichter bij God komt. Het is in de woestijn, in het 

lijden van het leven, dat we Hem beter leren kennen. 

 

 

AMEN 

 


